
 
 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
Samoerai Nieuwsbrief –  december 2010 



 
 
Beste karateka, 
Beste ouders, 
 

In 1970, kort na een demonstratie van Otsuka Sensei aan de Leuvense universiteit 
startte, Luc Galmart de club op als onderafdeling van de “Leuvense zwemmers” . 
Na een tijdje was de eerste Leuvense karateclub een feit en speelden we vanaf dan 
een pioniersrol in de regio. 
 

Het eerste decennium werd gekenmerkt door een extreme gedrevenheid die qua 
overdrijven kon wedijveren met de toenmalige tweederangskaratefilms. 
Menige Leuvenaar fronste zijn wenkbrauwen toen hij een groep jonge gasten in witte 
kimono’s het asfalt van de parking in de Tiensestraat zag bewandelen op hun 
knokkels, onder het motto “No blood, no fun” . 
 

Tijdens de jaren zeventig was de vorm immers minder belangrijk; als het maar hard 
was. De techniek was ondergeschikt aan je mentale instelling, wat er in de praktijk op 
neerkwam dat bijna elke competitie resulteerde in een tijdje revalideren. 
Competitie was oorlog, wie er anders over dacht was niet op zijn plaats in de 
Samoerai, maw. je wist steeds hoe je vertrok maar niet op welke manier je weer 
thuiskwam. 
Het was dan ook niet te verwonderen dat er slechts aan enkele wedstrijden per jaar 
werd deelgenomen. Trouwens, het ging meestal om ploegwedstrijden. 
Individuele eer viel er nauwelijks te rapen en was totaal ondergeschikt aan het 
prestige van de club als ploeg. 
 

Toen men startte met individuele wedstrijden kende deze maar een matig succes want 
er werd niet ingedeeld in gewicht- of leeftijdscategorieën. In die tijd was het dan ook 
veel gemakkelijker om een competitie op poten te zetten, de kost aan bekers viel al 
helemaal mee. Men kampte met zijn eigen gordel, lichte katoenen handschoenen, 
zonder matten als wedstrijdvloer en met spiegelende scheidsrechters als 
arbitragesysteem. 
 

De opstart van “Banzaï” , onze jongerenafdeling, liet vermoeden dat er een nieuwe 

periode zat aan te komen en dat de jeugd hoe langer hoe meer aan belang zou 
winnen. Louis zal je graag verhalen opdissen uit deze heroïsche periode. Een periode 
die spijtig genoeg eveneens gekenmerkt werd door felle discussies over de te volgen 
weg, intriges tussen strekkingen en afscheuringen. 
 

In de jaren ’80 ontpopte de Samoerai zich definitief als vaste waarde op het vlak van 
sportieve resultaten. In het Wado-wereldje werden we de absoluut te kloppen club, 
met als resultaat dat we gingen kampen in Hamburg, Chambéry en Londen. Spijtig 
genoeg werd het water tussen Kono Sensei en Suzuki Sensei te diep en in ’89, tijdens 
de Wereldbeker in Crystal Palace, gebeurde het onvermijdelijke en overkwam het 
Wado-ryu wat andere stijlen al eerder hadden meegemaakt, ttz. het uit elkaar vallen 
van het Wado in verschillende strekkingen. We zagen het met lede ogen gebeuren en 
gingen onze eigen weg zonder ons te binden aan één van de nieuwe Wado-federaties. 
 

Als ploeg werden we twee keer vice-Vlaams kampioen en klopten we zelfs het toen 
bijna onoverwinnelijke Voris Schoten, het was feest in de douche. Belrhiti, Zwartjes, 
Imai en zelfs Kono Sensei gaven stages in Leuven terwijl Richard Daems geselecteerd 
werd voor het Europees Junioren Kampioenschap in Parijs in de “Salle de Coubertin” , 
ook “onzen Bruyneel”  zou daar enkele jaren later aantreden. 
 

Vanaf half de jaren ’80 verdringen de individuele competities de ploegwedstrijden en 
het vechten voor het eigen kasteel veranderd in kampen voor individuele eer. Het is 
dan dat de basis van de huidige club wordt gelegd : Bert, Leon, Guy en Hendrik 
omgorden hun witte gordel. 
 

De jaren ’90 vangen aan in mineur, Pierre, de vader van Nicole, die de self-defence 
groep had opgestart, overlijdt. Ondertussen bleven de sportieve prestaties zich 

 



opstapelen maar de relatie met Jean-Pierre, de hoofdtrainer begint hoe langer hoe 
desastreuzer te worden. Zelfs in die mate dat het aantal leden op training drastisch 
terugloopt en de club stilaan in haar bestaan wordt bedreigd. 
Was in 1600 de slag van Sekigahara de aanzet tot een periode van rust en groei in 
Japan, dan was dat voor onze club het jaar ’93. 
Na de trainerswissel maakten we werk van het opwaarderen van het belang van kata 
en techniek, en werd er nu ook deelgenomen aan katawedstrijden. 
 

De opwaardering van de techniek had tot gevolg dat dan-graden makkelijker werden 
behaald. Ter info, tot nu behaalden 32 leden hun zwarte gordel, samen goed voor 49 
dan-graden. Het belang van de jeugd lag voor de hand en in ’94 werd de 
jongerenwerking heropgestart. Rachid zou in hetzelfde jaar starten, “kleine”  Rudi twee 

jaar later. 
 

Ook Danny Luwel was weldra van de partij. Dat de club hoe langer hoe attractiever 
was, werd duidelijk met de komst van de beste Belgische karateka’ s: Junior Lefevre 
en Kim Daniëls. Hierdoor konden we in ’98 het grootste kampioenschap ooit in België 
organiseren, het “European Samoerai Tournament”  met niet minder dan 
1004 inschrijvingen. Twee dagen lang werd er gekampt op 8 tatami’s, onder leiding 
van 
8 wereldscheidsrechters, met een demonstratie van de Spanjaard en 7-voudig 
wereldkampioen Egea erbovenop. Een kleine anekdote: voor Freddy Lefevre was het 
beste niet goed genoeg : we hadden voor omgerekend 10800 euro aan bekers. 
 

De jaren ’70 waren veraf. Ook het volgend decennium startte in mineur, sempai Guido 
verongelukte tijdens zijn vakantie in Portugal. 
 

In 2005 verhuisden we naar Sportplaza waar Hendrik de verantwoordelijkheid opnam 
voor de 35+groep, terwijl Rachid een glansprestatie leverde in Texas. Een jaar later 
organiseerden we voor de 5de keer het Vlaams Kampioenschap als test voor het 
eerste Belgian Open. Van de rest van het verhaal maakt iedereen zelf deel uit. 
 

Met Guy, Bert, Rachid en Rudi als sempai’s heb ik alle vertrouwen in de verdere groei 
van de club op sportief en op martiaal vlak. Indien we samen gefocust blijven op het 
belang en de uitdieping van onze hogere vormen, zolang iedere karateka zichzelf 
relativeert, kunnen we met een gerust gemoed uitkijken naar de volgende verjaardag. 
 

In de toekomst zullen we in de eerste plaats investeren in onze jongste talenten door 
enerzijds, vanaf oranje gordel, een bijkomende training op te starten voor de meest 
gemotiveerde jongeren, Mil is vol ambitie op dat vlak, en anderzijds zullen we onze 
financiële middelen aanspreken om meer extrasportieve activiteiten te organiseren 
naar de jeugd toe, om het clubgevoel te vergroten en de uitval bij de jongeren te 
minimaliseren. 
 

7000 Trainingen later is er een unieke band gegroeid tussen de ouders van onze 
jongeren, de karateka’s, de trainers en het bestuur, een band die meer is dan enkel 
een gemeenschappelijke interesse voor sportieve prestaties. Het is een verbondenheid 
die men nog maar zelden ergens aantreft; een verbondenheid gebaseerd op respect, 
tolerantie en warme vriendschap. Misschien is dit karatebroederschap nu net wat 
martiale kunst in de praktijk betekent. 
 

Martiale groet, 
Rudi Holemans 
Voorzitter Karateclub Samoerai Leuven vzw 
 



 
 

 

 Shodan Shiken – Sophie Haers 
 

  

 

 
 

Met plezier en trots melden wij dat Sophie Haers op zondag 28 november 2010 
deelnam aan het VKFM-examen voor 1e dan (Shodan Shiken) en dat zij 
geslaagd is ! Wij feliciteren Sophie met deze prestatie ! 
 

 
  



 
 

   
 
 
 

  

 Sinterklaastraining 
 

  

 

 
 

Tijdens de zaterdagtraining op 4 december in Sportoase zal de Sint op bezoek 
komen ! 
Hopelijk is iedereen braaf geweest en brengt hij voor iedereen een geschenkje 
mee... Wees zeker aanwezig en zet alleszins je beste beentje voor ! 
 

 

   
 
 
 
 
 
 

  



  
 Clubkampioenschap kumite 

 

  

 

Zaterdag 11 december 2010 
 

 
 

Op zaterdag 11 december 2010 organiseren we een clubkampioenschap 

kumite voor de gele, oranje en groene gordels van de jeugd. Ideaal voor 
onze beginners om eens deel te nemen aan een eerste kumitecompetitie en als 
eventuele voorbereiding op latere toernooien. Men wordt verdeeld in aparte 
groepen per leeftijd. Enkel voor clubleden ! Die dag is er bijgevolg geen gewone 
training. 
 

 
 

Praktische info : 
 

Plaats : Sportoase – Polyvalente zaal 
Aanwezigheid : vanaf 9u30 
Aanvang wedstrijden : 10u00 
 

Voor meer informatie kan u bij trainers Guy en Leon terecht. 
 

!! Inschrijven : voor 9 december 2010 via de website !! 
 

 

   
    

  

 Belgian Open 2010 
 

  

 

De vijfde editie van het Belgian Open was opnieuw een schot in de roos : niet 
enkel op organisatorisch vlak was het weer een succes, maar ook op het 
sportieve niveau : onze kampers behaalden 3 podiumplaatsen ! 
 

Proficiat aan al onze kampers en wij danken onze medewerkers die de handen 
uit de mouwen staken en die dat schitterend en vol overgave gedaan hebben. 
 

 
  



Onze foto’s (rubriek Foto’s 2010) en persartikels (rubriek Pers) kan je 
terugvinden op onze site. 
 

De foto’s van VKF-fotograaf Mario kan je vinden op : 
http://picasaweb.google.com/karatefotos/OpenBelgian2010 
 

 
Aron Bracke : 2e plaats - miniemen jongens 

 

 
Eline Vounckx : 1e plaats - miniemen meisjes 

 



 
Nele De Vos : 3e plaats - senioren dames 

 

   
 
 
 

  
 

 Competitieresultaten 
 

  

 

Heijoshin Cup 2010 – 21 november 2010 
 

 
 

KATA : 
Eline Vounckx : 2e plaats – meisjes 12-13 jaar 
 

KUMITE : 
Anne-Sophie Vounckx : 3e plaats - meisjes 12-13 jaar 
Eline Vounckx : 2e plaats - meisjes 12-13 jaar 
Aron Bracke : 3e plaats – jongens 12-13 jaar (+45kg) 
Margot Bracke : 3e plaats – meisjes 14-15 jaar 
Ian Van der Eedt : 2e plaats – jongens 16-17 jaar 
 

 
 

 
 

 
  



 
 
 
 
Beker van Kortenberg kata – 21 november 2010 
 

 
 

categorie 7-8 jaar - wit 

Vanvlasselaer Milan : 3e plaats 
 

categorie 9-10-11 jaar - wit 

Abdelrahim Ahmed : 1e plaats 
De Gols Jente : 2e plaats 
 

categorie +11 jaar -wit 

Amara Walid : 1e plaats 
Sbai Yassine : 3e plaats 
Van der Steen Glenn : 3e plaats 
 
categorie 7-8 jaar - geel 

Huens Jitse : 3e plaats 
 

categorie 9-10 jaar - geel 

Cartoos Senne : 3e plaats 
 

categorie +10 jaar - geel 

Abdelrahim Muna : 1e plaats 
Amara Imane : 2e plaats 
Mommens Thijs : 3e plaats 
 

categorie 8-9 jaar – oranje (poule A+B) 

Somers Jeffrey : 1e plaats 
Letellier Yasmine : 3e plaats 
Struelens Jolien : 3e plaats 
Ysabie Chanel : 3e plaats 
 

categorie 10-11 jaar - oranje 

Magnini Thibault: 1e plaats 
Stalpaert Connor : 2e plaats 
Briers Axel : 3e plaats 
 

categorie +11 jaar - oranje 

Piepers Lise : 2e plaats 
De Backer Axl : 3e plaats 
 

categorie 10-11 jaar - groen/blauw 

Meyvish Lukas : 1e plaats 
Vounckx Kilian : 2e plaats 
 



 
 
 
categorie 12-13 jaar - groen/blauw 

Hellemans Lissa : 1e plaats 
Wuyts Maxime : 2e plaats 
Van der Borght Ewout : 3e plaats 
 

categorie 18-35 jaar - alle gordels 

Baken Joris : 2e plaats 
 

categorie +35 jaar 

Geerts Els : 1e plaats 
Randjandiche Kaveh : 2e plaats 
Van Hamme Philippe : 3e plaats 
 

categorie ploegen 7-11 jaar 

Samoerai Leuven 6 (Lukas M.-Killian-Jeffrey) : 1e plaats 
Samoerai Leuven 5 (Jitse-Matse-Lukas R.) : 3e plaats 
 

categorie ploegen 12-15 jaar 

Samoerai Leuven 11 (Lise-Lissa-Ruben) : 1e plaats 
Samoerai Leuven 7 (Kieran-Ewout-Shez) : 3e plaats 
 

categorie ploeg +15 jaar 

Samoerai Leuven 13 (Kaveh-Els-Philippe) : 2e plaats 
Samoerai Leuven 12 (Michaël-Geert-Joris) : 3e plaats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 



 Nieuws – Agenda 
 

  

 

Winterstage VKFM – zondag 9 januari 2011 
 

Die dag is er geen training ! 
 

 
 

 

Foto’s 
 

Foto's van de VKFM -Herfststage in Herentals (27/11) en het dan-gradenexamen te 
Brugge (28/11) kan je terugvinden op : http://picasaweb.google.com/karatefotos 
 

 

 
 



 
 
 
 
14de Eindejaarscorrida Stad Leuven – zondag 26 december 2010 
 

Doe mee aan de Nieuwjaarsloop door het historisch stadscentrum die de stad 
Leuven in samenwerking met Daring Club Leuven Atletiek jaarlijks organiseert. 
Iedereen kan zich inschrijven : leden, ouders, familieleden... 
 

 
 

De 14e editie van de eindejaarscorrida vindt plaats op zondag 26 december 2010 
in Leuven. Na een nieuw recordaantal deelnemers van meer dan 5000 lopers in 
2009, zal er weer over een omloop van 4 en 8 kilometer gelopen worden. De start 
en aankomst zijn op de Bondgenotenlaan en het Ladeuzeplein. 
 

Doe mee en schrijf je in via trainer Rachid Haevelaerts 
 

* inschrijven ten laatste op 2 december 2010 
 

* inschrijven bij en namen van de deelnemers opgeven aan : Rachid Haevelaerts 
  tijdens de training of via e-mail rachidmeteend@hotmail.com 
 

* stort 7,00 € per deelnemer op rekeningnummer 063-2070283-47 
  met mededeling “Corrida” 
 

* afstand = 4 km (voor groepsinschrijvingen kan er slechts over 
  1 afstand gelopen worden) 
 

* samenkomst : 10u00 - aan warenhuis Match in de Bondgenotenlaan 
 

* vertrek : 10u30 
 

* voor kinderen tot en met 9 jaar is er de gratis kinderloop van 1 km : 
  start om 10u15 (geen inschrijving nodig !) 
 
Meer info op : http://corrida.dcla.be/indexNL.php en op 
http://www.leuven.be/vrije-tijd/sport/evenementen/eindejaarscorrida/index.jsp 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Agenda (meer details zie website – Kalender of Volgende activiteit) 
 

 

   
    

www.samoerai-leuven.be 
 

Secretariaat : A. Woutersstraat 150 - 3012 Wilsele 
Ondernemingsnr. 428.660.618 

 

De Samoerai Nieuwsbrief is een uitgave van KC Samoerai Leuven vzw zonder wiens toestemming geen 
enkele tekst, geheel of gedeeltelijk, mag worden overgenomen. 
De Samoerai Nieuwsbrief bevat links naar websites die wij interessant achten. 
Deze links zijn evenwel puur informatief en KC Samoerai Leuven vzw is niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van deze sites of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. 
Je ontvangt de Samoerai Nieuwsbrief omdat je bent ingeschreven op de “Samoerai-mailinglijst”. In- of 
uitschrijven op deze nieuwsbrief ? Een bericht of reactie sturen ? Dat kan op het volgende adres : 
nieuwsbrief@samoerai-leuven.be. Indien deze versie onleesbaar : pdf-versie in bijlage. 

  

     
 


